DE ELWETRITSCHE

Vele eeuwen geleden tijdens een zware
storm verdweneneen aantal kippen,
ganzen en eenden in het Pfalzerwald en
keerden nooit meer terug. Daar stichtten
ze een kolonie met kabouters, elfjes en
raadselachtige wezens, hun eigen, nieuwe
familie.... de Elwetritsche: komische,
kleurrijke maar vooral mysterieuze
wezens.

In de dichte bossen en op rotsen in het
Pfalzerwald, de Rijnvlakte en het
Odenwald bouwden ze hun nesten. In de
herfst voeden ze zich het liefst met
sappige druiven, bessen en noten.

De Neustadt kunstenaar Prof. Gernot
Rumpf wijdde zijn stadsfontein aan deze
Paltser dieren, de Elwetritschebrunnen
(1978), een van de mooiste
bezienswaardigheden in Neustadt an der
\Weinstrasse.
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